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NA 3 DAGEN ONGEBONDEN

Achter een ijzeren gordijn De enige vrijheid hier

met 24 kerels in 24 cellen, is die van een dichter

6 bewaarders, met verzen die pijlers slaan

2 keukens, onder een brug

3 uur luchten per week, naar een leven dat niet valt te rijmen.

leef ik met vreemden.

Ik ben nummer 110 362 60
en zit op B2.



OP DE RING

Ik draai mijn gedachtencirkels

en denk dat iedereen dat doet.

Ons alleen ziet er samen uit.
Lachen, koken, werken.
Koken, werken, lachen.
Werken, lachen, koken.

Dat niet alleen brengt delen,
van kort tot vijfentwintig jaar,
van spijt tot het ontbreken.
Ik leer mezelf en anderen.

SOLLICITEREN

Zo dicht bij jullie vandaan zit ik,
zo ver van jullie af,

ik weet niet meer hoe het er was,
jullie daar, ik hier

achter het veiligheidsglas.

Wat ik wil gaan doen, is de vraag.
Wat kan ik nog? Wat weet ik van
de wereld die ik niet meer ken?
Waar jullie thuis zijn. En ik?

Het enige dat ons bindt

is het glas dat ons scheidt.

De leasefiets is blijkbaar geen probleem,

ook een laptop wordt besteld.
Het glas doorbreekt het harde zijn.
Heel even, heel, heel even,
dacht ik dat ik er weer was
aan die andere kant, ver bij jou
van mij vandaan.





